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Dit keer exposeert de 

14-jarige Marinda van 

Sonsbeek uit Zeeland 

haar verzameling 

geboortekaartjes. Vanaf 

1997 verzamelt Marinda 

geboortekaartjes. Haar 

moeder had er een 

schoendoos vol en 

zodoende kwam zij op 

het idee om ze te gaan 

verzamelen. Marinda 

heeft de 

geboortekaartjes 

allemaal jaar bij jaar ingeplakt en de geboortekaartjes van Zeeland (haar 

geboortedorp) allemaal in een aparte map ook jaar bij jaar. 

Ook is er van elk jaar een index op 
Naam-Geboortedatum-Geboorteplaats. 
Dus als je wilt weten of je er bij zit dan 
is dat makkelijk op te zoeken. In totaal 
heeft Marinda 3500 geboortekaartjes 
in haar verzameling. Er zijn veel soorten 
geboortekaartjes, de gewone vierkante 
of langwerpige, maar je hebt er ook die 
je zelf in elkaar moet vouwen echt van 
origami en dan pas erachter komt wie 
er is geboren. Ook heb je dat de tekst 
gedrukt is op een plankje, stuk leer, op 

een slabbetje, als puzzel die je nog in elkaar moet leggen. Het oudste geboortekaartje 
dat Marinda heeft is uit 1946. Zelf vindt Marinda de hele aparte geboortekaartjes het 
mooiste. Sinds zij op een verzamelbeurs komt, zijn er al veel mensen die aan haar 
denken en ze bewaren voor haar. Ook leuk is het om te zien wat een namen er zijn, 
en in een bepaalde periode veel van dezelfde namen er zijn b.v. de laatste tijd zijn er 
veel jongens geboren die Jamai of Jim heten. Het is en blijft een mooie verzameling 
om het bij te houden maar ook om er in terug te kijken.  


