
RUIMTEVAART 18 mei 

Dit keer exposeert Marinus van Asten uit Helmond 

zijn verzameling ruimtevaart. De verzameling van 

Marinus is op zich best bijzonder, want in 

Nederland zijn maar een paar mensen die dat ook 

als verzamelobject hebben. Het is een verzameling 

Ruimtevaart, maar dan in de brede zin van het 

woord. Je kunt het zo gek niet bedenken of Marinus 

heeft er wat van dat met Ruimtevaart te maken 

heeft. Om enkelen voorbeelden op te noemen zijn 

verzameling bestaat uit modellen, foto’s, boeken, 

postzegels, eerste dag enveloppen, postkaarten, 

sigarenbandjes, lucifermerken, stickers, speldjes, 

emblemen, flippo’s, munten, plaatjesboeken, 

lepeltjes, puntenslijpers, telefoonkaarten, 

speelgoed, krantenknipsels, tijdschriften en ga zo 

maar door. In 1969 bij de Apollo 10 vlucht ( de 

laatste vlucht voor de eerste mens op de maan 

wandelden) is hij met verzamelen begonnen. En 

door de loop der jaren heeft hij contacten gelegd 

met alle grote Ruimtevaart centrums, en bedrijven 

die maar iets met Ruimtevaart te maken hadden. 

Ook heeft hij contacten met Astronauten, in het 

bijzonder met de Nederlandse Astronaut André 

Kuipers. Dit contact maakte het mogelijk dat 

Marinus nu twee enveloppen heeft die André mee 

had genomen in de ruimte, 

en na terug komst in 

Nederland hij die Marinus 

persoonlijk heeft 

overhandigt. Marinus heeft 

van alle bemande vluchten 

foto’s en postzegels, en 

van de Amerikaanse 

vluchten ook nog eens de 

emblemen die ze op de 

ruimtepakken dragen. Er is 

nog zoveel te vertellen 

over deze verzamelaar, 

maar nog beter is om naar 

zijn tentoonstelling op de 

verzamelbeurs in Veghel te 

komen kijken, en naar zijn 

verhalen te luisteren die hij 

bij elk onderdeel kan 

vertellen.  


